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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J.Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J.Meinen,Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544 
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, IngeWestenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J.Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr.E.Oudshoorn,Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 3 januari 2024 - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 
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Advent en Kerst 
– welkom aan een verdwaalde vreemdeling – 

 

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
En: Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond…Johannes 1: 5, 14 
 

Sinterklaas klinkt nog na en het bracht me op een kerstgedachte: 't Is een vreemd'ling zeker, die verdwaalt 
is zeker. Dit liedje dus vooral: 

Hoor wie klopt daar kind'ren, Hoor wie klopt daar kind'ren. 
Hoor wie klopt daar zachtjes tegen 't raam. 
't Is een vreemd'ling zeker, die verdwaalt is zeker. 
'k Zal eens even vragen naar zijn naam: 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas... 

 

En ja, zo’n Sint, zo’n heiligman (er zijn er nog veel meer hoor) dat zijn steeds mensen die uit de beweging 
van Jezus zijn opgekomen. Zoekt u maar eens op, waar Sinterklaas vandaan kwam en wat hij was en deed. 
Een echte volgeling van Jezus. Ook zo’n verdwaalde vreemdeling. Zo’n vreemdeling waar je niet op zit te 
wachten. Of toch wel eigenlijk... 
Een vreemdeling 
Kerstfeest is best een vreemd feest… We vieren dan dat het onmogelijke is gebeurd: dat God onder 
mensen is komen wonen. Nou ja, onmogelijk… voor westerse mensen in elk geval nogal onvoorstelbaar, 
ondenkbaar. Het is dat ze in het verleden anders dachten en dat we er sindsdien een gewoonte van hebben 
gemaakt om het elk jaar uitgebreid te vieren. We hebben er een hele cultuur omheen geschapen. Gelukkig 
maar, want wie zou er vandaag anders ooit op het idee gekomen zijn?  
Niet alleen vandaag trouwens. Het Johannes-evangelie begint met deze gedachte. Dat er een werkelijkheid 
is buiten/naast/boven de voor ons zichtbare werkelijkheid, waarin zich dingen afspelen die wij ons niet 
kunnen indenken: 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen (Johannes 1: 1 – 4). 
Die verdwaald is zeker 
En dan komt dat Woord/Licht/Leven en schijnt in het duister. En het duister begrijpt er niets van, vat het 
niet, krijgt het niet in haar greep. Een verdwaalde vreemdeling uit hemelse gewesten die licht en leven 
komt brengen. En dan ook nog op zo’n vreemde manier: kwetsbaar als een kindje kwam Hij ergens in een 
uithoek ter wereld. 
Of: die thuis brengt 
Maar wie was er nu verdwaald? Wij in het duister, of Hij uit het Licht? Of komt Hij ons in het duister het 
thuis brengen van Gods heerlijke licht van liefde en vrede? 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis.     (Lied 476: 1) 
 

ds. Johan Prosman (namens GK) 
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HET KERSPEL: 
 
 
Maandsluiting: 15 december om 19.00 uur 
 o.l.v. Ds. Johan Prosman 
 organist: dhr. Hidde Visser 

 
 
 

AGENDA 
 

22 Dec. 20:30 Projectkoor Kolderveen zingt het Kerstverhaal o.l.v.  Johan 
Rodenhuis en Ruth Pos 

Geref.kerk 

     
     

 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

10-12 Mevr. T. Twerda-Hoekstra, Zuiderlaan 134, Meppel 80 jaar 
21-12 Mevr. J. Dijkhuis-Seijdell, Griftestuk 22 86 jaar 
19-12 Dhr. K. Pool, Veneweg 50 88 jaar 
28-12 Mevr. H. Mulder-Hadders, Gorthoek 9 90 jaar 
02-01 Dhr. H. Schrotenboer, Kolderveen 55B 82 jaar 
03-01   Dhr. P.Laverman, Bovenboerseweg 44 81 jaar 
09-01 Dhr. P. Koster, Prins Clauslaan 14, De Wijk 87 jaar 
13-01 Mevr. Benak-Rijkeboer, Het Nieveen 72 80 jaar 

   
   

17-12 Dhr. en mevr. Spijkerman-van Steenwijk 60 jaar getrouwd 
20-12 Dhr. en mevr. Siegers-Wijma 55 jaar getrouwd 
20-12 Dhr. en mevr. Kroes-Boer 55 jaar getrouwd 
23-12 Dhr. en mevr. Van der Linde-Kroes 25 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 
de felicitaties, kaarten en attenties die wij 
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 
40-jarig huwelijk. 
  

Roelof en Cobie van `t Ende 
 

- - - - - 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven na het overlijden van 
onze pa en opa. 
 

Willem Jan Smit 
Kinderen en kleinkinderen 
 

- - - - - 
 

Hartelijk dank voor de overweldigende 
belangstelling en het medeleven rondom het 
overlijden van onze lieve echtgenote en 
moeder Eipie Wisselink-Vaessen. 
 

Het is voor ons onmogelijk om een ieder 
persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij 
op deze manier laten weten dat uw 
aanwezigheid, de vele lieve brieven en 
kaarten en de bezoekjes ons erg goed gedaan 
hebben en een grote steun voor ons zijn. 
 

Gert Wisselink, kinderen en kleinkinderen 
 
  - - - - - 
 

Wij willen iedereen bedanken voor het 
medeleven sinds Bertin in september is 
gestart met chemokuren. 
Helaas kreeg hij vanaf dag 1 al heel veel last 
van de bijwerkingen en zit sindsdien thuis en 
verbleef onlangs 4 weken in Utrecht in het 
ziekenhuis. 
Na de operatie zijn de chemokuren tijdelijk 
gestaakt maar zodra zijn conditie het weer 
toelaat zullen de chemokuren tegen de 
hersentumor worden herstart 

en zal er wederom een moeilijke weg te gaan 
zijn. 
Bertin was erg trots dat hij meer dan 150 
beterschapskaarten kreeg tijdens zijn verblijf 
in het ziekenhuis en wil jullie hiervoor 
bedanken. 
 

Hartelijke groet Henk, Linda, Bertin en Joni 
Huisman Schuurmansweg 19 
 

KLEINE DINGEN DIE VEEL BEPALEN…….. 
 

In de kerken herdachten we de laatste 
zondag van november de mensen die ons dit 
jaar ontvallen zijn. Dat zijn bijzondere, inge-
togen vieringen. Wat mij opviel is hoeveel 
lijfelijk contact we dan met elkaar maken. 
Mensen houden elkaar vast bij de hand, soms 
de vingers in elkaar gehaakt, handen op de 
schouder bij elkaar, wrijven elkaar over de 
rug, geven een aai, een knuffel. Dan proef je 
hoe belangrijk het eenvoudige lijfelijke 
contact met je geliefden is. Zeker op 
momenten waarbij je stil staat bij wie je hebt 
verloren. 
 

Ik dacht aan onze gasten die nu al weer zo’n 
anderhalf jaar bij ons zitten. Wat hebben zij 
achtergelaten op hun vlucht naar een veilig 
land? En hoe is dat nu om niet elkaar even 
vast te kunnen houden? Een onuitgesproken 
verlatenheid, een voortdurende wachten op. 
Wachten op wat? Ja, op vrede. Op dat de 
waanzin van de oorlog stopt. En dan nog 
terug te kunnen naar wat nog rest van een 
leven dat verloren is gegaan. 
 

Gelukkig voelen onze gasten zich thuis in ons 
midden. Maar het moet gezegd worden: we 
hadden last van muizenissen. Of beter ge-
zegd: we kregen noodsignalen van onze 
gasten dat er muizen waren. Dat gaf de no-
dige hilariteit in de stuurgroep. Opvallend 
was dat de dames niet echt enthousiast wa-
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ren om kordaat in te grijpen. Blijkbaar is dit 
toch mannenwerk. Zo gezegd, zo gedaan, de 
muizenvallen waren geplaatst en een uur 
later kwam het eerste succesbericht al 
binnen en of….. En ’s avonds de tweede 
melding. Na enige training konden onze 
bewoners zich gelukkig zelf redden. Ook de 
stuurgroep dames haalden opgelucht adem. 
Zo zie je maar weer, je hebt elkaar nodig als 
mannen en vrouwen om het leefbaar te 
houden. 
 

Iets heel anders, wat zo klein lijkt, maar wat 
wezenlijk is. Dat is dat de taxidienst naar het 
ziekenhuis fantastisch loopt. We hebben een 
grote groep vrijwilligers waar we een beroep 
op kunnen doen. Dat is hartverwarmend. We 
hopen dat u mee blijft doen. 
 

En dan nog dit: vanaf dit jaar viert de 
Oekraïense Orthodoxe kerk het kerstfeest 
niet meer gelijk met de Russisch Orthodoxe 
kerk. We vieren het nu samen. Daarom lijkt  
het me met de kerstdagen voor ogen mooi 
als u onze bewoners een warme hand wil 
toesteken. Als nu eens heel veel mensen een 
kerstkaart sturen naar Kolderveen 60, 
7948NK NIJEVEEN . 
 

En u schrijft daar op 
‘БлагословеннеРіздвоХристове’, dan wenst 
u hen een gezegend kerstfeest. Het mag ook 
in het Nederlands. Zo laten we ze weten dat 
ze welkom blijven! 
 

Ds. René Kok 
 

TER INFO 
 

Per 1 december werk ik als ambulant 
predikant in De Knipe/Tjalleberd, bij 
Heerenveen. Het is voor 12 uur per week. 
Het is een tijdelijke functie, als waarnemer in 
vacaturetijd. Ik ga daar in elk geval op 
donderdag werken, dan ben ik in principe 
niet beschikbaar voor Nijeveen. Ik ga 
binnenkort stoppen bij de Remonstranten in 
Leeuwarden. Nog even iets anders in de 
laatste jaren voor het pensioen! 
Marjan van Hal 
 

GEZAMENLIJKE ZENDINGSCOMMISSIE 
 

‘Home Sweet Home’ 
Zondag 29 oktober waren Suzan en Zenon 
Otim – den Hartog in de Gereformeerde kerk, 
om te vertellen over hun project ‘Home 
Sweet Home’ in Uganda.  Een week later 
werd de opname getoond in de Kolderveense 
kerk. De komende 2 jaar gaan we ze onder-
steunen door te collecteren, met de 
Startdienst, Kerk- en Schooldienst en de 
Tentdienst. Ook de inhoud van de zendings-
bussen is deze 2 jaar voor Home Sweet 
Home, dus van harte bij u aanbevolen. 
Rondom de Kerk- en School dienst op zondag 
28 januari 2024 organiseren we extra 
activiteiten. 
 

Groeten namens de Gezamenlijke 
Zendingscommissie 
 

GESPREKSGROEP ‘KOFFIE MET….’ 
 

We hebben de laatste keer een goed gesprek 
gehad over bidden. Wat een verschillende 
gedachten en beleving kun je daarbij hebben! 
Zo divers als we maar zijn als mensen, zo 
bleek maar weer eens. 
19 december 10.00 komen we weer samen, 
deze keer bij Lutie Matter, Joh. Nijmejerlaan 
6. We hebben bedacht om het te gaan 
hebben over het kerstfeest. We zijn be-
nieuwd wat er (verder) weer ter tafel komt... 
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

Het was laatst enorm gezellig bij Lianne thuis. 
En we hebben heerlijk gegeten en we hadden 
een leuk gesprek over God als Vader/ouder. 
Hoe dat voelt, hoe we dat zien. 
En nu gaan we alweer naar Kerst toe. Daarom 
willen we de volgende keer aan de praat over 
Jezus: wat geloven we eigenlijk allemaal over 
Hem? En wat er verder allemaal ter sprake 
komt natuurlijk. 
Jullie zijn 10 december welkom aan 
Griftestuk 19. Mocht je deze keer niet 
kunnen, dan toch een volgende keer?  
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We komen elke 2 weken wel een keer samen 
op zondagavond bij iemand thuis van 18.00-
20.00u. En je kunt ook nog eens mee-eten! 

Wil je wel eens meedoen: of bel of app 
Thomas Kolsters (06-43754371) of ds. Johan 
Prosman (06-12711603). 
 

GEMEENTE GROEI GROEP 
 

Leef je geloof! 

De tweede donderdagmorgen van de maand, 
deze keer dus op 14 december, komen we 
vanaf 10.00u bij elkaar . We zijn weer 
welkom bij Hennie Maat thuis, bgm. Van 
Veenlaan 5C. 
De vorige keer deden we verwoede pogingen 
om de tong te temmen. Dat valt nog niet 
mee, maar is wel nodig. Met name als het 
over kwaad spreken gaat, zo hebben we 
begrepen van Jezus’ broer. 
Het volgende hoofdstukje gaat over ‘wijsheid 
van boven en vrede beneden’ n.a.v. Jakobus 
3: 13-18. Ook nieuwsgierig wat dat oplevert? 
Kom dan eens mee! Voor evt. vervoer neem 
even contact op, dan wordt daarvoor 
gezorgd. 
Voor informatie kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij Lourens Schipper (06-
51031603) of ds. Johan Prosman (06-
12711603). 
 

GESPREKSGROEP 20 – 30-ERS 
 

We hebben een voorzichtige start gemaakt 
met de gespreksgroep voor 20ers en 30ers. 
Je kunt nu dus niet meer zeggen dat er voor 
jullie niets meer is ;) . Kom je ook meedoen? 
Dan maken we er wat van. Wat jij inbrengt 
gaan we doen en anders weten we nog wel 
wat interessants. De volgende keer is weer 
bij Anje Lalkens, De Ryge 85. Informatie bij 
Anje (06-12529230) of ds. Prosman (06-
12711603). 
 
 
 
 
 
 

OOGSTDIENST - TERUGBLIK 
 

De oogstdienst gingen we vieren in de kerk 
van Kolderveen met de kinderen van de 
zondagschool en kindernevendiensten. In de 
Herv. Kerk te Nijeveen, gaf Ds. M. van Hal 
haar eigen draai aan de dienst. Min of meer 
gezamenlijke diensten met de 3 kerk-
gemeenschappen verdeeld over 2 kerken. Na 
het samenstellen van de lijsten met 80+  en 
zieken, kwamen we op 155 adressen!! Vanuit 
elke gemeente ongeveer evenveel adressen. 
Deze bezorgadressen werden gemengd, weer 
verdeeld over de 2 kerken. Herv. Nijeveen  60 
adressen en in de kerk van Kolderveen waren 
de andere 95 adressen. Op zaterdag 5 
november j.l. kon er fruit ingeleverd worden 
in de Geref. Kerk. Spannend!! Wat konden 
we verwachten? We wisten het niet. 
Het overtrof onze verwachting. Appels, 
peren, walnoten, kiwi’s, mandarijnen, 
bananen, enz. Mensen: heel hartelijk dank 
voor de gulle gaven!! Zo konden we mooi 
gevulde bakjes wegbrengen. In Kolderveen 
hebben we de dienst gevierd met Ds. J. Stap 
en met hulp van de kinderen tijdens het 
gebed en de schriftlezing. Het thema was 
zwoegen. We hebben de schriftlezing gelezen 
van Adam en Eva. (Genesis 3). Na de dienst 
hebben vele kerkgangers fruitbakjes en 
bloemetjes weggebracht. Naar de adressen 
die ze op hun briefje hadden staan. Hartelijk 
dank voor uw hulp!! En ook dank voor de 
giften die zijn binnen gekomen! Een blijk van 
waardering. 
Ook deden we mee met de Actie Schoenen-
doos. Een landelijke actie. Dit leverde 30 
dozen op. Deze dozen zijn een kostbaar 
geschenk voor kinderen in vluchtelingen-
kampen, Afrika of Oost-Europa. De dozen zijn 
o.a. gevuld met schriften, pennen, kleurpot-
loden, tandpasta, tandenborstel, enz. 
Namens de kinderen, hartelijk dank. Even-
eens de diaconie van Kolderveen-Dinxter-
veen die de verzendkosten verzorgt. 
 

Namens de oogstdienstcommissie: Gisela, 
Anouk, Laura, Marcella en Marieke 
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DORP EN KERK 
 

Dorp en Kerk avond – 7 november – Leefstijl 
als medicijn – een terugblik 
 

De ‘Dorp en Kerk’ bijeenkomsten worden 
georganiseerd door de activiteiten commissie 
van De Schalle samen met het Kerk Café ‘De 
ontmoeting’. 
Afgelopen 7 november hebben we in De 
Schalle een goed bezochte en zeer informa-
tieve avond gehad rondom het thema 
‘Leefstijl als medicijn’. 
We hebben geluisterd naar interessante bij-
dragen van Ben van Ommen (T.N.O. onder-
zoeker Leefstijl als medicijn), Wim Tilburgs 
(ervaringsdeskundige), de plaatselijke huis-
artsen Marty Lucas en Liane Santing en de 
plaatselijke fysiotherapeut Petra Hasper met 
ervaringsdeskundige ClaaszCookson. 
Ben van Ommen gaf ons mee dat vanuit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
bij 60-80 procent van alle ziektes leefstijl en 
voeding een grote rol speelt. Wim Tilburgs 
vertelde hoe hij erin slaagde ernstige 
diabetes type 2, obesitas, PTSS, burnout en 
depressie om te keren door zijn leefstijl 
rigoureus aan te pakken. 
Van de huisartsen Marthy en Liane hoorden 
we dat in de behandelkamer het onderwerp  
leefstijl een grote rol speelt. Leefstijlver-
andering kost tijd, en daarom kiest een 
patiënt toch vaak voor een sneller (vaak 
tijdelijk) herstel middels een medicijn.  Ook in 
de fysiotherapie speelt leefstijl een belang-
rijke rol, hierover vertelde Petra Hasper met 
passie. Met trost werd verteld dat Nijeveen 
de grootste wandelgroep heeft van Nationale 
Diabetes Challenge. Daarna nam 
ClaaszCookson ons mee in haar verhaal over 
herstel, en meer kwaliteit van leven door een 
andere leefstijl. 
 
 
 
 
 
 

Door middel van een quiz hebben de huis-
artsen ons daarna laten nadenken over de 
keuzes die we kunnen maken met betrekking 
tot onze gezondheid. 
Terugkerend in alle verhalen hoorden we 
over het leefstijlroer als hulpmiddel bij het 
vinden van een goede leefstijl.  
De zes pijlers van het leefstijlroer zijn; 
voeding, verbinding, beweging, middelen, 
ontspanning en slaap. Want niets staat op 
zichzelf, alle onderdelen zijn van belang en 
hangen samen. 
We hebben deze avond heel veel informatie 
tot ons gekregen, genoeg stof om nog eens 
over na te praten. Als u nog wilt reageren 
n.a.v. deze avond, kunt u altijd terecht bij de 
genoemde sprekers, bij de mensen van De 
Schalle én van het Kerk Café ‘De ontmoeting’. 
 

DANK 
 

Met de gift van de gezamenlijke 3 kerken aan 
het Kerspel, hebben we een Chinese maaltijd 
laten komen, en kortgeleden nog een high 
tea georganiseerd. Ook was er deze middag 
muzikale medewerking. Liedjes van vroeger. 
Van beide middagen hebben de mensen 
genoten. Nogmaals heel hartelijk dank! 
Johanna, Vera, Erica en Hermina 
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STICHTING VRIENDEN VAN RWANDA 

 

Zo aan het eind van het jaar is het een goed 
moment om weer eens wat te laten horen 
van de Stichting Vrienden van Rwanda. Deze 
stichting steunt jongeren in het dorp Kirinda, 
in het westen van Rwanda bij het volgen van 
onderwijs. We doen dat via onze eigen school 
waar we kleuter- en vakonderwijs geven. 
Verder steunen we ook kinderen die verder 
van huis moeten 
voor goed 
voortgezet of 
universitair 
onderwijs. We 
steunen op dit 
moment ca. 150 
kinderen. 
Daarnaast 
betalen we ook 
nog voor ca. 100 
gezinnen de 
basis-
zorgverzekering. 
Al met al zijn we 
een partij met 
behoorlijke impact in Kirinda. Inwoners en 
overheid tonen veel waardering voor ons 
werk. Namens hen bedanken wij dan ook de 
(leden van) de kerken in Nijeveen voor de 
bijdragen die we het afgelopen jaar mochten 
ontvangen. Hier volgt een (vertaald) 
dankwoord van één van de studenten die we 
steunen via de gelden die we in het verleden 
van de zending mochten ontvangen: Jean 
NepomusceneNahimana. 
Ik ben 25 jaar en lid van een gezin van 7 
personen. Ik heb een broertje en drie zusjes 
en ben geboren in de westelijke provincie, het 
district Karongi, in het dorp Ndago. Ik heb de 
basisschool gevolgd aan G.sMuhoro en de 
middelbare school aan E.S. KIRINDA. Ik 
behaalde een bachelorsdiploma in biochemie 
aan de universiteit van Rwanda. Ik ben een 
christen en ik lees graag evangelieboeken. Ik 
wil jullie met veel plezier bedanken voor alle 
steun die ik heb gekregen sinds 2014 toen ik 
middelbaar onderwijs volgde.  

Ik kan niet genoeg woorden vinden om mijn 
dankbaarheid aan u uit te drukken, omdat u 
mijn redder werd die mij antwoorden bracht 
toen ik geen idee had hoe het verder moest 
met mijn studie toen mijn ouders niet in staat 
waren om mijn schoolgeld te betalen. Heel 
erg bedankt en ik bid altijd tot God om jullie 
te zegenen en ik beloof jullie dat ik mij zal 
inzetten om ook andere generaties te helpen 
om een beter leven te hebben. 
En zo hebben we vele voorbeelden van 
jongeren die we helpen een toekomst op te 
bouwen, mede dankzij uw steun. We hebben 
bijvoorbeeld een ‘student één op één’ 
programma waarbij u voor een bedrag van 
€300 per jaar een student als Jean voor 3 of 5 
jaar kunt steunen gedurende zijn of haar 
studie. We hebben een ANBI-erkenning dus 
giften zijn aftrekbaar. Natuurlijk is iedere 
bijdrage zeer welkom op ons 
rekeningnummer NL18TRIO 0212423215 
t.n.v. Stichting Vrienden van Rwanda.  
Meer informatie vindt u op onze website 
vriendenvanrwanda.nl.  
Voor vragen kunt u mij mailen op 
vriendenvanrwanda@gmail.com of bellen op 
06-51789461. 
Hans Westenbrink 
 

KERST – 10 DECEMBER  
 

Het kinderkoor de Welnootjes uit Nijeveen 
gaat kerstliederen zingen in de Samenstroom 
in Meppel. Ze zijn gevraagd door het Christe-
lijk Mannenkoor Meppel om medewerking te 
verlenen aan een kerstsamenzang op 
zondagmiddag 10 december 2023 om 15.00 
uur. 
De welnootjes staan onder leiding van Rianne 
Zakhir en worden op de piano begeleid door 
Ruth Pos. Zij zal ook het mannenkoor bege-
leiden en de samenzang. Ook de fluitiste, 
Petra van den Dolder zal haar medewerking 
verlenen. Naast koorzang van beide koren zal 
er ook veel samenzang zijn van bekende 
kerstliederen en het mannenkoor en de 
Welnootjes gaan ook samen een paar 
bekende kerstliederen zingen. 
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De Welnootjes bestaan al heel wat jaren en 
zijn niet meer weg te denken in Nijeveen en 
omgeving. Een twintigtal kinderen zingen 
heel spontaan mooie liederen en het is de 2e 
keer dat ze dit samen met het mannenkoor 
doen. Het is alweer 6 jaar geleden dat ze 
meededen in een Paaszangdienst, ook samen 
met het CMM, ook in de Samenstroom, dat 
toen nog de Groenmarktkerk heette. Voor 
een overvolle kerk wisten ze de kerkgangers 
te boeien met prachtige paasliederen en op 
10 december a.s. zullen vele papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s natuurlijk komen luisteren. 
Het begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 
een uur. De entree is gratis, bij de uitgang is 
er een collecte. Komt u a.u.b. op tijd want er 
wordt een grote belangstelling verwacht. 
 

KERST – 22 DECEMBER 
 

Uitvoering gezongen kerstverhaal door  
Projectkoor Kolderveen 
 
In de gereformeerde kerk in Nijeveen zal een 
uitvoering gegeven worden van het kerst-
verhaal dat vertaald is naar de hedendaagse 
tijd. De bekende schrijfster uit Nijeveen, 
Fenneke Knol, heeft een script geschreven 
waarbij door de werkgroep van het koor 
passende muziek is verzameld. 
Fenneke Knol was ook de auteur van The 
Passion dat op Goede Vrijdag ( 7 april jl.)  in 
Nijeveen succesvol is uitgevoerd. 

 
 
 

Het projectkoor Kolderveen, dat bestaat uit 
40 deelnemers(-sters), heeft onder leiding 
van dirigent Johan Rodenhuis dit project 
opgepakt en het koor wordt begeleid door 
Ruth Pos op orgel en piano. Er worden 
bekende werken uitgevoerd w.o. ” The 
Ground” van Ola Gjeilo en het bekende       
”O holynight” zal natuurlijk ook niet 
ontbreken. Tijdens de uitvoering zal er ook 
samenzang zijn van bekende kerstliederen. 
Deze worden op orgel begeleid. Ruth Pos zal 
op orgel tevens een kerstimprovisatie spelen. 
Ruth Pos staat bekend om haar warme 
improvisatie en registratie. 
Op het orgel zal zij altijd het koor en de 
bezoekers in een geweldige kerstsfeer 
brengen. Het koor geeft 3 uitvoeringen: 
Vrijdag  15 december 2023 om 20.00 uur in 
de St. Nicolaaskerk in Dwingeloo; 
Donderdag 21 december 2023 om 20.00 uur 
in de Schutse in Appelscha en 
Vrijdag 22 december 2023 om 20.30 uur in 
de geref. Kerk in Nijeveen. 
De entree is gratis, bij de uitgang zal er een 
collecte plaatsvinden voor de onkosten. 
Het concert wordt van harte aanbevolen. 
Werkgroep Projectkoor Kolderveen. 
 

KERST – 24 DECEMBER 
 

SAMEN NAAR KERST 
Samen op weg naar kerst. Een beleving voor 
iedereen met inbreng van jong en oud! 
Op kerstavond wordt er een eigentijds 
toneelstuk opgevoerd over een koning die 
niets meer van kerst wil weten, maar via zijn 
familie er toch weer mee in aanraking komt. 
Lukt het om het kerstgevoel terug te krijgen? 
Het toneelspel wordt afgewisseld met 
kerstliederen gezongen door kinderen, 
jongeren en volwassenen. Ook het samen 
zingen van traditionele kerstliederen 
ontbreekt deze avond niet. 
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Weer een mooi project opgezet vanuit de 
gezamenlijke kerken Nijeveen en Kolderveen. 
Een grote groep enthousiastelingen is 
betrokken bij het schrijven van de teksten, 
het regisseren, het zingen en muziek maken, 
uiteraard het toneelspel, maar ook het 
maken van het decor en alle andere organisa-
torische werkzaamheden. Samen op weg 
naar kerst! 
 
 
  

We kijken uit naar de uitvoering op zondag-
avond 24 december. Op deze kerstavond 
beleven we graag samen met jullie allemaal 
het kerstfeest. Met spelers van 3 tot 76 jaar 
oud en hopelijk ook alle leeftijden in de kerk. 
Van harte welkom! 
  

ZONDAGAVOND 24 DECEMBER 19.00 UUR – 
locatie ger. kerk Dorpsstraat 7 
Na afloop is er tijd om na te praten onder het 
genot van een kop chocomelk of glühwein. 
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De teleurstelling waard 
‘Jouw hart klopt weer vol verwachting rond 
deze tijd hè' zei een collega bij de koffie. 
'Sinterklaas, kerst, sneeuw'. Hij had gelijk. In 
december zijn mijn verwachtingen misschien 
nog wel groter dan in de rest van het jaar. In 
de weersverwachting was sprake geweest 
van een kleine kans op natte sneeuw. Ik had 
'kleine kans' en 'natte' genegeerd en in mijn 
hoofd al een vredige, witte wereld vol 
sneeuwpret gecreëerd. Zo stond ik de afge-
lopen dagen iedere morgen op met hoge 
verwachtingen, sprankjes hoop. Ik had er al 
over gefantaseerd. Ik had al voor me gezien, 
hoe ik wakker werd, snel naar beneden ging, 
de gordijnen opzij schoof en een witte wereld 
zou aantreffen. Ik zag mezelf al met een dikke 
jas, sjaal, muts en handschoenen naar buiten 
gaan. De zon zou schijnen en er zouden voet-
stapjes in de verse sneeuw verschijnen. Ik 
zou een sneeuwpop bouwen en ogen op de 
voorruit van mijn auto tekenen……Ik hoefde 
mijn neus niet tegen het koude raam zonder 
ijsbloemen te drukken, om te zien dat er 
geen sneeuw lag. Ik verwachtte iets, waarvan 
ik al wist dat het niet kwam en ik voelde nog 
teleurstelling ook. Nu is deze verwachting er 
één van kinderlijke aard. Er zijn veel andere 
verwachtingen die dieper gaan en het leven 
betreffen, ons geluk, onze toekomst. De gro-
te concurrent, teleurstelling, blijft echter 
evengoed aanwezig. Soms is de teleurstelling 
zo groot dat je het vertrouwen in een betere 
wereld, of in de toekomst verliest. Dat je niet 
meer weet hoe het verder moet. Niet meer 
durft te hopen op iets positiefs, verbitterd 
raakt.  
Mijn verwachtingen naar God zijn vaak ook 
hooggespannen. Ik verwacht dat Hij er is als 
ik hem nodig heb. Dat Hij luistert en met op-
lossingen komt als ik vastloop. Ik heb hoge 
verwachtingen als ik bid om kracht, genezing, 
of een betere wereld. Ik ben teleurgesteld als 

mijn wensen niet worden vervuld. Soms raak 
ik zelfs mijn geloof een beetje kwijt, maar is 
dat wel eerlijk? Teleurstelling is een emotie 
en die mogen we best uiten. Sterker nog, in 
de Bijbel uit God deze emotie ook, lees maar 
in Genesis 6:6 (NBV):  “God kreeg er spijt van 
dat hij mensen had gemaakt en voelde zich 
diep gekwetst.” De teleurstelling is duidelijk 
voelbaar. God had de aarde zo mooi 
gemaakt, maar nadat Adam en Eva de eerste 
verkeerde keuze hadden gemaakt, bleven de 
mensen slechte dingen doen. In de tijd van 
Noach waren alle mensen op aarde slecht, 
alleen Noach vond genade in Gods ogen. Wat 
een pijn, verdriet en teleurstelling moet God 
hebben gevoeld. Hij wilde zo graag dat 
mensen dicht bij Hem zouden leven, maar de 
mensen kozen een andere richting.  De 
concurrentie van de teleurstelling tegenover 
de verwachting is groot. Gelukkig staat 
verwachting niet alleen in deze strijd. Zij 
wordt ondersteund door vier machtige 
pijlers: Vertrouwen, Geloof, Hoop en Liefde. 
Verwachtingen en het vervullen hiervan 
kunnen lang duren. God beloofde eens de 
Messias te sturen. De mensen keken uit naar 
zijn komst. Ze hadden hoge verwachtingen 
en hebben er lang op moeten wachten. Toen 
het eindelijk zover was, maakten ze al snel 
een einde aan Zijn leven. Op dat moment 
moet God toch ook weer vreselijk teleur-
gesteld zijn geweest. Dit was vast niet wat Hij 
verwachtte. Toch gaf Hij ons niet op. Nu, 
meer dan 2000 jaar later, heeft Hij nog er nog 
steeds vertrouwen in dat we er iets van 
maken. Vol verwachting en liefde kijkt Hij 
naar ons uit. Zelfs al hebben we er een 
puinhoop van gemaakt en zijn we slechte 
rentmeesters van de aarde geweest, Hij blijft 
in ons geloven. Er is hoop! Vol verwachting 
kijk ik uit naar een vredige, witte Kerst. Het is 
de teleurstelling waard. 
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BLOEMEN 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. J.C. Berends 
Kerspel 
Fam. Vink 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 10 december: 
Gezamenlijke kerkdienst HN/GK in de 
Hervormde Kerk, voorganger is Ds. Marjan 
van Hal. Het is de 2e Advent zondag. 
Zondag 17 december: 
Ds. Johan Prosman is deze zondag onze 
predikant. Het een gezamenlijke dienst van 
de GK/HN in de Geref. Kerk. Het is de 3e 
Advent zondag.  
Zondag 24 december Kerstavond: 
Het is een gezamenlijke dienst van de 3 
kerken. De dienst begint om 19.00 uur in de 
Geref. Kerk.  
Zondag 25 december 1e Kerstdag: 
Ds. Jan Stap is deze zondag onze predikant. In 
de dienst wordt medewerking verleend door 
Het Havelter Kerkkoor o.l.v 
Johan Rodenhuis, dirigent en Ruth Pos, 
organist/pianist en de High Moore Brass 
Band o.l.v Martin Oosterwijk. 
Zondag 31 december Oudjaar: 
Gezamenlijke kerkdienst in de Herv. Kerk 
Kolderveen. GKN/HN zijn deze zondag dicht.  
Zondag 7 januari 2024: 
Ds. Marjan van Hal is deze zondag onze 
voorganger. Na de kerkdienst kunnen wij 
voor het jaar 2024 onder het genot van een 
kopje koffie, elkaar het beste wensen voor 
het komende jaar.  
 
 
 
 

Kerstbede 
 

Zijn naam is Jezus 
 

Hij had nog geen 
geboorte kaart, 
het hemels kind, 
op aard gebaard, 
Zijn naam werd 
overal bekend 
door ’t Woord 

van God, 
tot dit moment. 

Dat het mag worden 
doorgegeven 

als hoogtepunt 
in ieders leven. 

 
 

Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

Mevr. H. Kroes-Agtersmit KBB 57 is 
opgenomen geweest maar inmiddels weer 
thuis. 
Mevr. R. Feijen-Santing, Karspelstraat 6 heeft 
een operatie ondergaan en is inmiddels weer 
thuis.  
Wij wensen allen die nog ziek zijn of een 
operatie hebben ondergaan ( ook hen die 
niet genoemd zijn) Gods zegenende nabijheid 
toe en kracht om te herstellen. 
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven, 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord 
kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr.  J. Kroes- Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27 E, 7943 KC Meppel. (voorheen 
Scheerweide) 
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Overleden 
Op zaterdag 11 november is Mevr. Kroes- 
Mondria op 84 jarige leeftijd overleden. 
(voorheen Weidelint). De afscheidsdienst 
heeft op vrijdag 17 november om 11.30 in de 
Geref. Kerk plaatsgevonden. Ds. René Kok 
heeft de dienst geleid. De laatste dagen 
verbleef Mevr. Kroes in zorgcentrum 
Zonnekamp. 
 

CONTACT OUDERLING 
 

Mocht er iets voorvallen in uw omgeving, 
bijvoorbeeld (ernstige)ziekte, ongeval, en u 
heeft behoefte om hier over te praten of om 
dit kenbaar te maken dat dit speelt in uw 
omgeving, dan kunt u contact opnemen met 
de volgende personen. 
-Mariska Visscher (ouderling)   06 57592858 
-Anje Lalkens (ouderling) 06 12529230 
-Han Karsten (ouderling)  06 39813675 
-Sita Zuidema (coördinator pastoraat)  
0610778946 of 491512  
 

Voor jongeren die behoefte hebben aan een 
gesprek of behoefte hebben aan contact is  
de volgende persoon beschikbaar. 
-Esther Kroes (jeugdouderling) 06 55717075 
 

U mag het natuurlijk ook altijd doorgeven als 
er  een bijzondere of leuke gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden in uw omgeving. 
 

VAN DE DOMINEE 
 

We zitten met smart te wachten op de 
geboorte van ons tweede kleinkind. De 
eerste van mijn tweede zoon Hendrik en zijn 
vrouw Yvette. Deze keer lekker dichtbij, in 
Gieten.  
Natuurlijk wordt er ook nog steeds getim-
merd en geklust in en om het huis en is het 
langzaamaan tijd om weer te gaan behangen. 
En natuurlijk zijn we druk met ons werk. En 
Bram met school, waar hij het bijzonder goed 
naar zijn zin heeft. En verder gebeurt er ook 
van alles natuurlijk. Maar ja, dat kindje dat 
geboren gaat worden hè… dat laat al het 
andere even wat minder belangrijk zijn om 
over te denken en te schrijven… (Je zou zelfs 

bijna vergeten dat 27 december de dag van 
Sint Johannes de Evangelist is...) 
ons drietjes 
 

IN MEMORIAM 
JANNA KROES-MONDRIA 

 

Op 11 november 2023 is op de leeftijd van 84 
jaar overleden Janna Kroes-Mondria, echt-
genote van Jan Kroes. Janna en Jan zijn ruim 
64 jaar getrouwd geweest. Er zijn niet al te 
veel stellen die dat halen. 
Ze was er jong bij, twintig jaar oud. 1959. Een 
week na haar verjaardag. 
Dat is een groot voorrecht als je dat samen 
mag halen. Ze hebben samen een dochter en 
een zoon mogen krijgen en ook kleinkin-
deren. In de rijke jaren deden zij veel samen, 
fietsen vooral, zoals de fiets 4-daagse en 
varen met de boot die Jan zelf had 
afgebouwd. 
In 2019 brak Janna bij een val haar boven-
been. Hier kwam een lang traject van revali-
datie achter weg en de gezondheid van Janna 
werd steeds minder. Thuis konden ze het 
eerst nog redden met zijn tweeën, zittend 
eten koken en samen de afwas doen. Later 
nam Jan het koken op zich. Met de zorg om 
het huis was dat een grote belasting voor 
hem. In huis hadden zij het vaak vredig. Janna 
hield van puzzelen, legpuzzels en woord-
puzzels. Toen het zwaarder werd ging zij 
eerst 2 dagen in de week na de dagopvang. 
Daarna geheel naar de Zonnekamp. Jan en 
Janna woonden vanaf toen apart. Dat is na 60 
jaar samen een groot verlies, je bent samen, 
maar toch ook niet. Toen het auto rijden niet 
meer ging werd het ook lastiger. 
Janna had voor haar uitvaart al een volledige 
liturgie op papier gezet. Daaruit sprak haar 
eenvoudig vertrouwen in God. Met de 
bekende psalm 23, De Heer is mijn herder. 
Geloven had voor haar een zekere vanzelf-
sprekendheid van je toevertrouwen aan God. 
Dat is ook veel belangrijker dan weten hoe 
het allemaal zit. 
In het schriftje waarin zij haar wensen had 
geschreven stond ook een gedicht, als een 
soort geloofsbelijdenis: 
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Niemand weet wat leven is 
Alleen dat het gegeven is 
En dat van dit geheimenis 
God het begin en einde is. 
(Huub Oosterhuis) 
Na de zware jaren van gescheiden leven is nu 
een einde gekomen aan het leven van Janna. 
Wij wensen Jan en de kinderen troost en 
zachtheid toe in de dagen die voor hen lig-
gen. En wensen hen toe dat zij elkaar vast-
houden in de herinnering van hun moeder. 
Op 17 november hebben wij Janna Kroes-
Mondria naar haar laatste rustplaats 
gebracht. Dat zij mag rusten in vrede en mag 
voortleven in de liefde van haar man en 
kinderen. 
Ds. René Kok 
 

HIGH MOOR BRASS 
 

Het koperensemble werkt, evenals vorig jaar, 
op 1e Kerstdag mee aan de kerkdienst in de 
gereformeerde kerk in Nijeveen. 
High Moor Brass is een Koper Ensemble 
bestaande uit musici die elkaar tijdens de 
studietijd aan het Artez Conservatorium in 
Zwolle hebben leren kennen en al sinds die 
tijd veelvuldig samenwerken. Deze musici zijn 
als docent en dirigent voor diverse muziek-
verenigingen in de regio actief. 
 

Bij de samenstelling van het ensemble is 
bewust gekozen voor scherp koperen blaas-
instrumenten, te weten trompet en trom-
bone. De achterliggende gedachte is, dat 
deze instrumenten in grote ruimten met veel 
akoestiek toch goed tot hun recht komen. 
Het ensemble dat de standplaats in Hooge-
veen heeft (High Moor) verleende mede-
werking aan concerten met koren, kerkcon-
certen, kerkdiensten, openingen van ten-
toonstellingen en kamerconcerten. Dit vooral 
in de noordelijke regio.  
Recente voorbeelden zijn: bevrijdingsconcert 
met het Kerkkoor Hervormd Havelte. 
De bezetting van het ensemble is als volgt: 
Marcis Runka - Trompet  
Erik van der Weerd Trompet 
Martin Oosterwijk  Tenortrombone 
Gert van Veldhuizen  Bastrombone 
Walraad van Dalen Slagwerk/Pauken 
Het ensemble zal samen met het kerkkoor uit 
Havelte medewerking verlenen aan de 
kerkdienst. Het koor staat onder leiding van 
Johan Rodenhuis, organist/pianist is Ruth 
Pos. Naast het begeleiden van de samenzang 
zal ze ook het koor begeleiden en samen met 
The High Moor Brass wordt de feestelijke 
dienst begonnen met een kerstreveille. 
De dienst begint om 10.00 uur met 
samenzang. Voorganger is ds. Jan Stap. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen de afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar; 
5 nov oogstdienst 
12 nov fam. Vink 
19 nov fam. H.J. Knol/van Dijk 
26 nov fam. R. Oosterveen. 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode in 
Kolderveen 
 

Woensdagavond 1 november was de 
jaarlijkse dankstond van de drie kerken. We 
wilden onze hemelse Vader graag danken 
voor gewas en arbeid. We lazen een best 
vreemd verhaal over Jeremia de profeet die 
in de gevangenis zat in Jeruzalem tijdens het 
laatste beleg door de Babyloniërs. Dat beleg 
zou eindigen in verwoesting en gevangen-
schap. En dat voorzag en verkondigde Jere-
mia ook. Maar in die uitzichtloze situatie 
stelde hij ook een geloofsdaad: hij kocht, 
geïnspireerd door Gods Geest, een stuk land 
van zijn neef. Om diens huidige nood en de 
toekomstige erfenis veilig te stellen. Het was 
een daad van hoop voor de toekomst. Een 
daad van geloof in God die, ook dwars door 
alle verlies heen, voor Zijn mensen zorgt. Zo 
stelden wij, door in deze dienst aanwezig te 
zijn, ook een daad van geloof en hoop op 
Gods zorg, ook in verwarrende tijden. 
 

Zondag 5 november was de oogstdienst, met 
de kinderen van de drie kerken! Ds. Jan Stap 
was de voorganger - als vanouds. Jennifer, 
Megan en Milan lazen de Bijbel voor: Genesis 
3. Over zwoegen en zweten ging het. Hard 
werken moeten we en zweten om in ons 
levensonderhoud te voorzien. Er moet ge-
ploegd en gespit worden. En geoogst. En ook 
al hebben we vandaag allemaal machines 

daarvoor en lijkt het allemaal bijna vanzelf te 
gaan, er moet nog steeds hard gewerkt 
worden. Ook op school moet je erg je best 
doen en hard werken soms. Hoe komt dat 
toch, dat we zo moeten zwoegen en zweten? 
Dat hoorden we uit het Bijbelverhaal.  
Maar Jezus heeft nog veel meer gezwoegd en 
gezweten, om ons te bevrijden van het 
kwaad dat we zo vaak over onszelf of over 
elkaar afroepen. En als volgelingen van hem 
mogen wij ook vruchten dragen. Niet door 
ons gezwoeg en gezweet, maar door Jezus. 
Tienduizend redenen van dankbaarheid! 
 

Zondag 12 november hadden we als gast-
voorganger dhr. W. Voogd. We lazen uit de 
Bijbel Romeinen 8: 22-25 en 31-39. Beroem-
de woorden van Paulus over de zwoegende 
schepping in barensnood, en over de zeker-
heid van Gods liefde voor ons. ‘Lof zij de 
Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven’ 
zongen we. Het mag ons dan, ook als chris-
tenen, niet altijd alleen maar voor de wind 
gaan. Maar we geloven wel dat we altijd 
worden vastgehouden en gedragen. Door 
Jezus weten we dat God werkelijk alles voor 
ons overheeft. Hij geeft ons volledige zeker-
heid en veiligheid. Bij wie anders krijg je dat? 
 

Zondag 19 november was er een gezamen-
lijke dienst, naast de E-meeting, ds. Johan 
Prosman ging voor. We lazen het verhaal van 
de schapen en de bokken uit Ezechiël 34: 11-
22 en Mattheüs 25: 31-36 – bekende lezingen 
tegen het einde van het kerkelijk jaar, wan-
neer we traditioneel stil staan bij de laatste 
dingen, Jezus’ wederkomst en het oordeel. 
Allerlei herinneringen werden opgeroepen 
door Jezus woorden: je was er (wel of niet?) 
voor me toen je je (wel of niet) ontfermde 
over de minste broeder of zuster, over de 
geminachte. 
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Het gedicht dat ook in de E-meeting werd 
voorgedragen werd ook bij ons aangehaald 
(een kleine bewerking van Mag ik dan bij jou 
van Claudia de Breij): Weet je nog…  
 
Toen de oorlog kwam, 
En ik ergens moest schuilen, 
Toen mocht ik toch bij jou? 
Toen er een clubje kwam, 
Waar ik niet bij kon horen, 
Toen mocht ik toch bij jou? 
Toen er een regel kwam 
Waar ik niet aan voldoen kon 
Toen mocht ik toch bij jou? 
En toen ik iets moest zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Toen mocht ik toch bij jou? 

Of niet? 
 

Zondag 26november was de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Volgende week is het 
weer advent en begint alles weer opnieuw. 
Maar vandaag was de gedachtenisdienst van 
de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. Zij gingen ons voor en naar wij 
hopen en geloven zijn zij nu thuis in Gods 
heerlijkheid. Maar wij zijn nog hier en nu met 
onze herinneringen en gemis. We lazen 
woorden van onze Heer, Jezus: zalig/gelukkig 
zijn de treurenden. Dat klinkt vreemd. 
Treuren is niet zalig immers. Maar veronder-
stel dat we niet treurden over onze geliefden 
die we missen. Veronderstel dat we niet 
treuren, met Jezus meetreuren, over alles 
wat pijn doet in dit leven en over alles wat 
mis gaat. Wat voor onzalige mensen zouden 
we dan zijn? En nu werden we nog getroost 
ook. Door Jezus, door elkaar. Getroost ook 
met het geloof dat onze geliefden ons dan 
wel ontglipt zijn, maar veilig zijn in Jezus’ 
armen, aan Gods vaderhart. 
 

Komende zondagen 

Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 
 
 
 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Geboorte 
Bij Harm-Jaap Knol en Chantal van Dijk werd 
op 11 november hun zoon Stijn geboren. Een 
kleine broer voor Jorrit! Van harte gefelici-
teerd! We wensen jullie alle geluk en gezond-
heid en blijdschap met de kleine man! 
 

Pastoraat 

Bertin Huisman is gelukkig weer thuis! En het 
gaat langzaamaan steeds beter. We zijn daar 
erg blij mee. En we blijven bidden dat het zo 
blijft doorgaan! 
 

Dhr. H.J. Kamphof wordt nog steeds met 
regelmaat behandeld vanwege benauwd-
heidsklachten. 
 

Mevr. G. Kiekebos-Piest is ziek. U bent welis-
waar thuis, maar toch. We zullen voor u en 
de mensen die bij u horen bidden. 
 

Mensen die verhuizen moeten altijd erg 
wennen aan de nieuwe woonomgeving. Dat 
geldt vaak eens temeer als je verhuist omdat 
je ouder wordt.  
We wensen dhr. en mevr. van der Linde-
Krikke daarom een heel goede tijd rond 
afscheid van de oude woning en het 
betrekken van de nieuwe woning in Het 
Kerspel. 
Ook dhr. en mevr. Koster-Smink verhuisden. 
Zij zijn in Dunninge gaan wonen, in De Wijk. 
We nemen, na al die jaren in Nijeveen, 
afscheid van jullie en wensen jullie een goede 
tijd in jullie nieuwe woning. 
 

We bidden altijd voor allen die het moeilijk 
hebben. 
Mocht u ziek zijn of andere moeiten hebben, 
en uw naam in het kerkblad zien, dan wilt u 
dat vast wel doorgeven. 
 

Ten slotte 

We leven weer naar Kerstfeest toe. Feest van 
Jezus’ geboorte. Feest van God die bij 
mensen wil zijn. Onbegrijpelijk wonder! Zo 
verbazingwekkend! Dat Hij ons nabij wil zijn. 
De grote vraag is dan ook altijd weer: lukt het 
ons ook om bij Hem te zijn?  
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Om hem nabij te laten komen? Of met de 
woorden van Paul Gerhardt/ Sytze de Vries: 
 

Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet.  (Lied 441: 1) 
 

In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
- Mevr. J. Lok- van der Linde (Het Anker) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC te Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ te Steenwijk 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ te Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1, 8384 ED te Wilhelminaoord 

Zorgcentrum De Berghorst, 
EbbingeWubbenlaan 186, 7951 LB te 
Staphorst 

Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV te Ruinerwold 

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
te Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL te 
Hoogeveen 

Het Anker, Reestlaan 68, 7944 BC te Meppel 
 

Meldingen 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 

wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 

Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-12711603 

 

HUWELIJKSJUBILEA 
 

Op 23 december mogen Mark Jan en Jennie 
van der Linde-Kroes, Dorpsstraat 63, vieren 
dat ze 25 jaar zijn getrouwd. En op 28 decem-
ber mogen Jan en Aukje Seegers-Gerritsen, 
Veneweg 80, vieren dat ze 50 jaar zijn 
getrouwd. Wij wensen beide bruidsparen een 
fijne dag, en nog veel goede jaren samen.  
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De zendingsbussen hebben in de periode 22 
oktober tot en met 12 november € 68,00 
opgebracht. De inhoud van de zendings-
bussen is bestemd voor het gezamenlijke 
project van de drie kerken. 
Voor de komende twee jaar is dit Home 
Sweet Home in Oeganda. 
Van harte aanbevolen, met dank aan de 
ouderling van dienst die ook elke zondag de 
zendingsbussen bij de uitgang onder onze 
aandacht brengt. 
 

De najaarszendingszakjes hebben in totaal    
€ 968,55 opgebracht ten behoeve van het 
landelijk doel om studenten in Colombia op 
te leiden tot sociaal bewogen predikanten. 
Alle zakjesophalers en gevers hartelijk dank 
voor jullie bijdrage. 
 

Met vriendelijke groet, namens de 
zendingscommissie, Alie en Femmie 
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VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Woensdagavond 15 november is de pacht 
uitgegeven van de twee percelen landbouw-
grond gelegen naast de kerk op Kolderveen 
voor een periode van 6 jaar. We waren zeer 
verblijd met de grote belangstelling.  
Tijdens de gemeenteochtend van 19 
november hebben we de gemeente laten 
weten dat de vergunning is verleend door de 
gemeente voor de bouw van een nieuw 
bijgebouw bij de kerk. Daar zijn we erg blij 
mee! De begroting voor de bouw van het 
gebouw is gepresenteerd die ochtend. Er zit 
een hoog kostenplaatje aan de bouw van het 
gebouw, dus hoe meer vrijwilligers we 
kunnen inzetten bij de voorbereidende 
bouwwerkzaamheden hoe lager de kosten 
zullen uitvallen. De gemeente heeft tijdens 
de gemeente ochtend positief gereageerd op 
de bouw en geeft permissie om te starten 
met het bouwen.  
De begroting van de kerkrentmeesters is 
besproken en goed gekeurd tijdens de 
gemeenteochtend en ligt ter inzage bij Ton 
Boerkamp. Ruim 90% van de toezeggingen, 
€67 500,00, van de kerkbalans is binnen! 
Daar zijn we heel blij mee! Dat betekent ook 
dat 10 % nog niet binnen is, zou u willen 
controleren of u dat onverhoopt bent 
vergeten? Alvast bedankt.  
Ook zijn we bezig met de voorbereidingen 
voor de kerkbalans van komend jaar. Daarin 
zijn we nog opzoek naar mensen die als pilot 
mee willen draaien. Zoals eerder te lezen in 
de Drieluik gaan we gezamenlijk starten met 
digitaal collecteren. Daarvoor wordt de 
apostel app van SKG gebruikt. In die app zijn 
vele mogelijkheden, zo ook een functie voor 
de kerkbalans. Graag zouden we dat willen 
proberen met een groep mensen zodat we 
een goed beeld krijgen van hoe het werkt. 
Zou jij dat willen doen? Geef het dan aan bij 
een van de kerkrentmeesters.  

Zaterdagochtend 9 december staat het 
jaarlijkse, gezellige, bladruimen bij de kerk 
weer gepland. Zou u willen helpen? Voor in 
innerlijke mens wordt gezorgd. Graag zien we 
u dan! 
Het college van kerkrentmeesters wenst u 
fijne feestdagen en een gezond 2024! 
 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

5-11-2023 t/m26-11-2023 
Collecten in de dienst:    
Kerkbeheer  €278,97 
Diaconie €274,58 
Bijz.collecten €251,24 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor de bloemenpot: 
Dhr. G.Westenbrink €5,00 
Mevr. A.Stap €10,00 
Mevr. J.Hoorn €10,00 
 

Voor de diaconie; 
Mevr. J.Hoorn € 5,00 
Dhr. H.O.Gerrits €10,00 
 

Voor het kerkblad: 
Mevr. C.deGroot €10,00 
 
Voor de zondagsschool: 
Dhr. H.O.Gerrits €10,00 
 €5,00 
 €5,00 
Dhr. G.Huisman €5,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank. 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij 
Dhr.G.Huisman 
De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
De kerkrentmeesters 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

Op 26 november noemden we de namen 
van: 
Albert Willem ten Hoonte, 4 december 2022, 
92 jaar; 
Arend Tissingh, 25 januari 2023, 75 jaar; 
Roelofje Bertha Nooij-Jonas, 7 maart 2023, 
60 jaar; 
Hendrik Dol, 4 april 2023, 88 jaar; 
Leendert Kreeft, 25 april 2023, 90 jaar; 
Jan van der Vegt, 13 mei 2023, 77 jaar; 
Margje Piest-Holterman, 13 mei 2023, 89 
jaar; 
Willem ter Horst, 5 juli 2023, 78 jaar; 
EipieWisselink-Vaessen, 10 oktober 2023, 82 
jaar; 
Henk van Weperen, 4 november 2023, 64 
jaar. 
 

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
 

10 december: het is de 2e zondag van advent. 
De kleur is paars geworden. Het is een 
donkere tijd. We kijken uit naar licht, het licht 
van de geboorte van het kerstkind. Ds. René 
Kok gaat voor. 

17 december: het is de 3e zondag van advent. 
Er is een dienst in de geref. Kerk. 
24 december: er is alleen in de avond een 
kerstevent in de geref. kerk. Elders vind u 
meer info. 
25 december: kerstmorgen, we vieren de 
geboorte van het goddelijk kind. Want hoe 
kostbaar is een kwetsbaar mens. En er komt 
altijd weer licht in het donker. Ds. Marjan van 
Hal gaat voor. Behalve orgelspel van Albert 
zoeken we nog naar een andere muzikant. 
We hopen op een mooie viering die ons de 
verwondering van het kerstfeest schenkt. 
 

‘’In de harten van de mensen 
leeft een eeuwenoud gerucht 
van een wereld die volmaakt was 
waarvan God zag dat zij goed was 
lichtend beeld dat van ons vlucht. 
Echo die in ons blijft klinken 
Vonk van God, geef ons de durf 
’t met dit sprankje hoop te wagen 
tot het groeiend wordt voldragen 
Ons van binnenuit vervult. 
Als een kind zo klein en kwetsbaar 
teer maar toch vol zachte kracht 
wordt dan Christus steeds herboren 
wat in ’t donker leek verloren 
wordt weer aan het licht gebracht.’’ 
Marijke de Bruijne 
 

31 december: oudjaar. Er is om 19.30 uur 
een dienst in Kolderveen. 
7 januari: het is onze Nieuwjaarsdienst 
waarin ook de nieuw ingekomenen worden 
uitgenodigd. Aansluitend is er een gemeente-
ochtend. Ds. René Kok gaat voor. 
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WEL EN WEE 
 

Rianne Kooiker en Ron van Gunst, Baander-
hoek 1, kregen een dochter: Elin Marit. Zij is 
het zusje van Jeppe. Hartelijk gefeliciteerd 
met dit wonder van nieuw leven! Dat jullie 
veel vreugde met haar en elkaar mogen 
beleven. 
 
Wieg 
Geur van honing en jonge melk, van een 
nestdiertje dat slaapt. Een ademhalen van 
dons. En speurbaar aan de neusvleugels de 
geur van wat gebeurd is: geboorte, geheim. 
(Ida Gerhardt) 
 

Mevr. Nel van ’t Hoog, Rembrandstraat, is 
geopereerd en herstellende. Veel sterkte en 
een voorspoedig herstel gewenst! 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Dhr. Brug woont in de 
Kaailanden inMeppel. Mevr. Wiltinge woont 
in het Voetelinkhuis in Steenwijk. De fam. 
Twerda in Reestoord in Meppel. 
Met een hartelijke groet en een mooie en 
vredige advents-en kersttijd toegewenst, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

7 JANUARI - GEMEENTEOCHTEND 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst en gemeente 
ochtend op 7 januari 2024 
 

Na de dienst op 7 januari houden wij onze 
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. We 
heten onze nieuwe leden welkom en wensen 
elkaar een goed en gezegend 2024. 
 
Ook informeren we u als kerkenraad over 
een aantal ontwikkelingen:  
-Het rooster voor de diensten in 2024 en de 
uitgangspunten voor het rooster in 2025 
-De voortgang in het proces van het 
samengaan van de drie kerken, waarbij 
onderwerpen als pastoraat, diaconaat, 
organisatie en het onderbrengen van de 
gebouwen aan de orde komen. 
-Financiële vooruitblik 2024. 

Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
Graag tot ziens op 7 januari 
 

STICHTING BARBARA 
 

Opbrengst Boekenmarkt 2023 Stichting 
Barbara 
We hebben met de inzet van onze vrijwilli-
gers weer een fantastische boekenmarkt 
gehad op de eerste zaterdag van september. 
Het weer was goed, de opkomst, de sfeer en 
niet te vergeten de opbrengst. We hebben in 
totaal, na aftrek van de kosten, afgerond       
€ 4.400 opgehaald en dit was netto ruim        
€ 1.000 meer dan in 2022. Na jarenlang 
gebruik te hebben gemaakt van de tafels van 
Jan Busscher, mochten we dit jaar de tafels 
van Rudi Timmerman gebruiken, inclusief de 
afdakjes. Dit geheel gaf een heel gezellig 
beeld aan de boekenmarkt. Nog een woord 
van dank voor de inzet van onze vrijwilligers 
die geholpen hebben met het klaar zetten en 
weer opruimen, vooraf en ook op de dag zelf. 
In 2023 hebben we al € 15.000 bijgedragen 
aan de restauratie van de kerktoren. We 
hopen met deze opbrengst ook weer een 
bijdrage te kunnen leveren aan de onder-
houdswerkzaamheden van onze mooie 
kerkgebouwen aan de dorpsstraat in 
Nijeveen. 
  

Jan Knol, 
Penningmeester Stichting Barbara 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag kerkenraadsvergadering HN 
op 7 november  
De voorzitter, Jan van der Woerdt, opent de 
vergadering. Jan heet extra welkom ons 
nieuwe kerkenraadslid Ko Scheele. Ko volgt 
Machiel Diever op als voorzitter van de kerk-
rentmeesters. Ook is er een warm welkom 
voor de drie leden die afscheid van ons 
nemen: Wollie de Jonge, Machiel Diever en 
Edwin Vos, alle drie kerkrentmeester. 
Vervolgens deelt ds. Marjan van Hal een tekst 
uit met uitspraken van Manu Keirse. (Prof. dr. 
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em. Manu Keirse is doctor in de geneeskunde 
en klinisch psycholoog. Hij is een autoriteit in 
België en Nederland als het gaat om verdriet, 
verlies en de laatste levensfase.) We praten 
over zijn uitspraken en onze ervaringen met 
troosten. 
Daarna nemen we afscheid van Wollie, 
Machiel en Edwin, met een bedankwoord 
van onze voorzitter. 
Marjan vertelt dat ze vertrekt als predikant 
bij de Remonstranten in Leeuwarden en per 
1 december als ambulant predikant gaat 
werken in De Knipe/Tjalleberd (PKN). Dit 
kwam op haar weg en ze vindt het leuk om 
nog iets nieuws te gaan doen, voordat ze met 
pensioen gaat. 
De notulen van 5 september 2023 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
We kijken terug op 2 november Allerzielen, 
toen onze de kerk open is geweest om een 
kaarsje te branden. Marjan was de hele 
middag aanwezig en stond de volgende dag 
op de voorpagina van de Meppeler Courant. 
Er zijn 22 mensen geweest om een kaarsje te 
branden. 
De eerste zondag van het nieuwe jaar, 7 
januari, zullen we weer een nieuwjaars-
receptie houden na de dienst. Hiervoor 
zullen alle nieuwe leden van onze kerk 
worden uitgenodigd. Ook zal er die ochtend 
een gemeenteochtend plaats vinden. 
Met de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk hebben we afgesproken dat we bij de 
gezamenlijke diensten ook een medede-
lingenblaadje, zoals al jaren gebruikelijk is in 
de Gereformeerde Kerk, zullen verzorgen. 
Wij leveren onze gegevens aan, aan Maria en 
Adrie van Gasteren. Maria maakt het blaadje 
en Adrie regelt de kopieën en de verdere 
verspreiding. Hierbij zijn nog verschillende 
keuzes gemaakt.  
-Wij gaan geen zieken vermelden in het 
blaadje, in verband met de privacy. 
-Er wordt een link aangebracht op onze 
website, zodat vanaf zaterdag voor de 
gezamenlijke dienst het blaadje al digitaal 
kan worden gelezen. 

-Via Evelien Oudshoorn (ledenadministra-
teur), zullen ook onze leden het medede-
lingenblaadje bij de gezamenlijke diensten via 
email ontvangen. 
-Wij hebben het voorbedeboek vanaf 5 
november weer in gebruik genomen. Deze 
ligt op de statafel voorin de kerk. 
Omdat Jochem onze kerkenraad in maart zal 
verlaten, hebben we gesproken over een 
opvolger en eventueel de herverdeling van 
zijn taken. 
Vanwege de zeer hoge kosten zien we af van 
de optie van het onderbrengen van ons 
kerkgebouw bij de Stichting Drents 
Landschap. Als we de kerk zouden willen 
overdragen, dan moet er een bruidsschat 
mee van tussen de 500.000 en 700.000 euro. 
Dit is voor onze kerk geen serieuze optie.  
Blijven over de opties van het meenemen van 
het gebouw naar de gezamenlijke kerk of het 
onderbrengen van het gebouw in een stich-
ting, al of niet gezamenlijk met de gebouwen 
van de andere kerken. Bij het onderbrengen 
van het gebouw in een stichting moet niet 
alleen naar de financiële aspecten worden 
gekeken, maar ook naar de bestuurlijke. De 
drie opties gaan we nu verder onderzoeken. 
Onze kerkenraad stemt in met het rooster-
voorstel voor 2025, waarbij er elke week 2 
kerken open zullen zijn, met uitzondering van 
de periode tentdienst tot startdienst en de 
maanden januari en februari. In deze perio-
den zal er slechts één kerk open zijn. 
We hebben een briefontvangen, datum 10 
oktober 2023, over de maandsluitingen in 
Het Kerspel. In de Drieluik van oktober en 
november was gemeld, dat hiervoor nog 
maar weinig animo is. De vraag is gesteld, 
hoeveel bestaansrecht de maandsluitingen 
nog hebben. Daar schrokken de brief-
schrijvers van. Voor hen zijn deze korte 
vieringen waardevol en is het jammer als dit 
wegvalt: het samen zingen, de zegen, het is 
even stil staan en luisteren wat onze Heer 
zegt. En dan……koffie, thee met wat lekkers, 
altijd gezellig en even gewoon met elkaar.  
We denken na over hoe verder. Wat zijn de 
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mogelijkheden voor alternatieve vieringen, of 
minder vaak? Waar ligt de behoefte? 
We bespreken de begroting van de diaconie. 
Alle collectes zijn nodig om de vaste lasten en 
attenties voor de zieken te betalen, daarom 
blijft er soms niet genoeg over om aan 
andere goede doelen te geven. De kosten 
voor het videosysteem, 4 x € 90,- per jaar, 
zullen door het kerkbeheer worden 
overgenomen van de diaconie. 
Ko is 9 november uitgenodigd voor het 
bijwonen van een bijeenkomst over het 
Multifunctioneel centrum in Nijeveen. 
 

DIACONIE 
 

Tijdens de oogstdienst zijn er vele fruitbakjes 
bezorgd bij de 80+ers binnen onze gemeente. 
Wij mochten het mooie bedrag van € 20 
ontvangen van dhr. H. en € 10 van mw. N. en  
fam. J.T.  
Hartelijk dank hiervoor. 

MEDEDELING BANKNUMMER 
 

Per 1 januari 2024 beëindigt de Hervormde 
Gemeente Nijeveen het gebruik van het 
banknummer NL85 RABO 0341816825. Dit 
heeft alles te maken met de gestegen 
bankkosten. Maandelijks wordt er een 
bedrag van ongeveer 45 euro betaald aan 
(Rabo) bankkosten. Hiermee wordt een 
mooie besparing gerealiseerd. 
Het verzoek is om (automatische) betalingen 
voortaan op NL33 RABO 0373742207 t.n.v. 
CvK Hervormde Gemeente Nijeveen te laten 
plaats vinden. Dit nummer wordt al sinds 
lange tijd vermeld in het kerkblad. 
 

Met vriendelijke groet, 
Mark Logchies  
Adm. kerkrentmeester HN 
 
 
 

  

De redactie van Drieluik 

wenst u fijne kerstdagen 

en een gezond 2024 
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KERKDIENSTEN:  
 

 
 
*   De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 
 
** Niet bekend bij de redactie bij het samenstellen van Drieluik 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag10 december Geref.Kerk  Gezamenlijke dienst met HN    

2e advent Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. W. Smit (Smilde) 
Drentse adventsdienst 

Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 17 december Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 

3e Advent Herv.Kerk Nijeveen  Gezamenlijke dienst met GK    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Dekker (Kampen) Dhr. R. Westra Kerkblad Kerkbeheer 
       

Zondag 24 december Geref.Kerk PKiN dienst 19:00 Samen naar Kerst (collecte: Leger des Heils) 
       

Maandag 25 december Geref.Kerk 10:00 
Ds. J. Stap (m.m.v. Havelter 
kerkkoor en High Moore Band) 

Mevr. M. van Dosten Diaconie Kerkbeheer 

1e Kerstdag Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Kinderen in de knel Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. J. Prosman (m.m.v. Aaron 
Boerkamp - trompet) 

Mevr. A. Westenbrink Kinderen in de knel Kerkbeheer 
       

Zondag 31 december Herv.Kerk Kolderveen 19:30 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Voedselbank Onkosten PKiN 
       

Zondag 7 januari Geref.Kerk 10:00 Ds. M. van Hal ** ** ** 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman ** ** ** 


